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VAN DE DIRECTIE
Dan opeens is er een vraag of wij flyers kunnen verspreiden.

Wij zijn kritisch met wat we ophangen en uitdelen, dus ik vroeg naar de inhoud.

Ik wist dat de vraag van een ernstig zieke ouder kwam, dus een luisterend oor kon ik op zijn minst even
bieden. Zo had ik Sybrandt aan de telefoon. Sybrandt zat in zijn laatste fase en wilde de wereld nog een
klein beetje mooier maken en een mooi gebaar achterlaten.

Hij heeft een crowdfunding-actie opgezet om Stichting Kansarme Kinderen in Nederland te
ondersteunen. Zij zorgen dat kinderen zich niet buitengesloten voelen, doordat ze dezelfde spulletjes
krijgen als leeftijdsgenoten (zoals pakketten met kleding, schoenen, speelgoed, warme maaltijden en
schoolpakketten). Elk jaar kiezen wij een goed doel. Hierin kiezen we voor een goed doel dat staat voor
kinderen waarvoor het onderwijs en het leven wat wij op OBS De Kring leven niet altijd normaal is.
Sybrandt zijn actie is voor dit jaar dan ook ons goede doel!

Sybrandt was zeer dankbaar en trots dat we dit zo snel geregeld hadden. Er werd zelfs binnen een dag
al gedoneerd. Blij was hij met de ondersteuning voor zijn vrouw en kinderen. Niet alleen vanuit school,
maar ook vanuit de ouders.

Heel fijn dat Sybrandt dit nog mee kon maken, later in de week overleed hij. Ik ben op zijn uitvaart
geweest, samen met de juffen van de jongens en de betrokken KC’er.

Wat vooral naar voren kwam was dat Syb een levensgenieter was. We moesten na al het verdriet ook het
leven vieren.

Kerst 2024 op OBS De Kring zal in het teken staan van Sybrandt zijn crowdfundingsactie voor Stichting
Kansarme Kinderen in Nederland. We zullen een rad draaien, kinderkunstwerken verkopen en dit alles
voor het goede doel.

Met Kerst gaan we het leven vieren en kijken we of we de wereld nog een klein beetje mooier kunnen
maken!

o

e

Stichting
Kansarme Kinderen

In Nederland



KLASSIKAAL HETZELFDE BOEK LEZEN IN DE GROEPEN 8

Het gezamenlijk lezen van hetzelfde boek heeft een heel groot
voordeel: je kunt er met je leerlingen over praten. Voor de groepen 8
hebben we dit jaar 64 exemplaren aangeschaft van ‘Broergeheim’ van

Emiel de Wild.

Met het boek kunnen leerlingen in gesprek gaan over de belangrijke
thema'’s (geheimen, familie en groepsdruk) uit het boek. Praten over
boeken is een beproefde aanpak om de tekst goed te begrijpen, je mening
te leren vormen en op die manier positief bij te dragen aan de leesmotivatie
van kinderen.

Waar gaat het boek Broergeheim over?

Wat als je broer plotseling verdwijnt? Joeri overkomt het. Hij
verhuist met zijn ouders en in het nieuwe huis is zelfs geen
kamer voor Stefan. Joeri mist zijn broer verschrikkelijk. Hij
weet niet eens waar zijn broer is en niemand wil het zeggen.
Daarom schrijft hij brieven. Als Joeri een schokkende
ontdekking doet, wil hij stoppen met broer zijn. Maar kan dat?

OBS DE KRING KRIJGT KLEUR
Al een tijd zijn we bezig om in de school een lijn te krijgen qua kleur.

/i y Zo hebben de groepen 1/2 en 3 een zachte groene kleur en de vleugel van de
N groepen 4 en 5 een oudroze kleur gekregen.

We zijn ook begonnen met het aanbrengen van een lichtblauwe kleur in de
gang van de groepen 6, 7 en 8. In de gang van de groepen 5 hebben we ook
mooie nieuwe kurken prikwanden opgehangen.

Kom gerust eens kijken.




SURPRISES

Vandaag zijn de surprises tentoongesteld in de
speelzaal bij de kleuters.

Van 14.00-14.30 uur konden de kinderen en
ouders kijken wat voor een mooie surprises er
allemaal gemaakt zijn. Er ontstond zelfs een
file voor de ingang.

Maandag 2 december kunnen alle surprise
nog een keer bekeken worden van 14.00 -
14.30 uur.

DUURZAME ENERGIE IN DE GROEPEN 5

Deze week hebben de kinderen de eerste les van de
serie over duurzame energie gehad.

Met kopertape, een knoopcelbatterij, een led-
lampje en een werkblad met hierop een huis gingen
ze aan de slag. ledereen heeft tenslotte in het huis
het lampje aangekregen.

Superknap! Volgende week de volgende les!

SINTERKLAAS

In de onderbouw is het een drukte van jewelste.Met alle kinderen naar het Pietenhuis in Brielle
en ook nog bezoek van een Piet in de klas zien we de spanning stijgen.

Zijn er wel genoeg fietsen voor de pieten en is de stoomboot wel op tijd terug?
De jongste kinderen hebben van Sinterklaas de opdracht gekregen sleutelhangers voor alle
pieten te maken.

Hopelijk is hij er blij mee.

WANDELENDE TAKKEN GR 7

Vandaag hadden de groepen 7 een heel leuke les over wandelende
takken van de Natuurklas. We kregen uitleg over wandelende
takken en leerden hier veel van.

Wist je dat....

- een wandelende tak het grootste insect is.

- Een wandelende tak met rode ‘oksels’ eitjes gaat leggen.

- er eigenlijk bijna alleen maar vrouwtjes zijn.

- een wandelende tak wel 40 tot 60 centimeter groot kan worden.

- deze diertjes actief worden door warmte.

Hierna bekeken de kinderen de wandelende takken met een
vergrootglas en mochten ze deze interessante diertjes over hun
eigen handen laten lopen.

De les eindigde met een creatieve opdracht: maak je eigen
takkenvriendje.




